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Samen Pasen vieren

0% 0 (@) 0 Welkom in en rond de Ichthuskerk op Paasmorgen
©
e / Om 06.00 uur is er in de Buurttuin Zoete Aarde, Broekwegzijde
een paasmorgenbijeenkomst.
De paasviering in de kerkzaal begint om 10.00 uur. Voorganger is
jongerenpastor Arianne Lodder.

“Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft”. Dat is een van de liedjes die we in deze feestelijke dienst zingen.
Na een week van bezinning, inkeer en waken breekt er een Nieuwe Dag aan! Een dag waarop niet alleen de zon opkomt
en de volgels fluiten, maar een dag waarop wij vieren dat er ook voor ons een nieuw begin is!

Aan deze dienst werken naast de voorganger mee: ouderling: Wim Pullen; diaken: Ans de Jonge; zang: Fleur Nicolai
en Janneke Ottens; welkom: Jenny van den Berg; beeld en geluid: Rob van Dijk en Petra Harrrewijn; pianist: Jan van
Vliet; kinderdienst: Vera Harteveld en Jos Hokken; lector: Trudy Meiresonne; collectant: Bert de Jong; koffiedienst:
Janneke Ottens en Annemarie Nicolai; bloemengroet: Joke Brouwer; kosters: Jaap Landman en Ronald de Jonge.

Collectes: 1) ZWO-project Moldavié- Youth for Christ; 2) Wijkwerk: kosten verbonden aan gebruik beamer en liedboek
Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang of

NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord. Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes
apart overmaken onder vermelding van de doelen.

Bij de eerste collecte.
Op 4 zondagen besteedden we aandacht aan de volgende thema’s:

o 09 maart: Kerk helpt kwetsbare mensen: Diaconale initiatieven door Moldovan Christ Aid (MCA);

o 23 maart: Kinderen en ouderen worden gezien: Dagcentra van de christelijke organisatie Bethani;

o 06 april:  Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Thuiszorgorganisatie Homecare;

o 20april:  Kerken geven kinderen een toekomst: Naschoolse opvang door Youth for Christ.
In Moldavié, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het
buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en
Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van de
kerken. Hier krijgen 1.400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport-
en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om
te gaan, een ervaring voor het leven. Help je mee? Met u en jouw gift geef je kinderen in Moldavié de unieke ervaring van
liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen! U kunt uw bijdrage voor het 40-dagentijdproject overmaken op de
eerdergenoemde bankrekening o.v.v. “Project Moldavié” of met de QR code.

Stand van zaken Project Moldavié
Afgelopen zondag hadden we na een mooie kerkdienst een ontzettend leuke bijeenkomst voor ons Moldaviéproject. Er
waren kraampjes / tafels met allerlei spulletjes die voor een habbekrats te krijgen waren. Schitterend waren de gehaakte
figuurtjes die Bert en Jenny aanboden, de paaseitjes in doosje van familie Kuhn en nog veel meer. Centraal stond de
veiling met het briljante koppel Fien Meiresonne en Annette Doorn. Ze wisten door verkoop per opbod in een uur tijd de
zaal uit te dagen, te vermaken en ondertussen flink geld binnen te halen. Deze veiling en de tafels brachten € 1.080,--
op. De twee-euro-groei-actie (het reisgeld) bracht netto ruim € 200,-- op. Met de verkoop van Moldavié-spulletjes, de
opbrengst van sobere maaltijden en collectes in de dienst is de stand nu ongeveer € 4.300,-- Dank voor wat u mee-
bracht aan inzet, plezier, spulletjes en uw bijdrage in de collectes en aankopen. Binnenkort krijgt u de eindstand en een
overzicht. Wie nog een gift wil doen, kan daarvoor de gegevens gebruiken onder het kopje “Collectes”.

Met vriendelijke groet, de ZWO-commissie, Elvira Dragstra en Marius Cusell

Meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Joriska de Ridder.
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De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de wijkgemeente gaat naar onze jarige 80+’ers:
e Mevr. J. de Graaf-Pronk; zij is 23 april jarig;
e Dhr. J. Hansma; hij is 27 april jarig.

Gebedsmoment

Voorafgaand aan de kerkdienst komen we bij elkaar om te bidden vanuit het besef dat GOD hoort! Zonder Hem kunnen
wij niets doen. We zijn bijeen tussen 09.15-09.30 uur in een bovenzaal. We nodigen u van harte uit om te komen kijken
en/of mee te doen. Jacoba Leeuwenburgh, Wim Pullen.

Inloop woensdagochtend
OPREN Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. Voor meer informatie: Thea
icﬁ;r d]S Streef (06-20957228) of Jenny van den Berg (079-3512240).

Dienst volgende week zondag 27 april
10.00 uur: jongerenpastor Arianne Lodder. Marlijne Hemelaar is als tolk gebarentaal aanwezig.

AGENDA
Datum Onderwerp Plaats Tijd
22 april Overleg pastoresteam Digitaal 09.00 uur
22 april Wijkkerkenraad Chagallruimte 19.45 uur
28 april Ouderengesprekskring Ichthuskerk 14.00 uur

Gespreksbijeenkomst ‘Joods perspectief’

De volgende bijeenkomst waarin er twee letters uit het Hebreeuwse alfabet besproken worden aan de hand van hun
mystieke betekenis, weergegeven in een schilderij met uitleg, staat gepland op donderdag 8 mei om 19.30 uur in de
Chagallruimte. Leiding en informatie: ds. Erika Dibbets-van der Roest (06-21 97 68 75, predikant@pwzn.nl)

Kerkkampeerweekeinde 13-15 juni

De lente is aangebroken en de zomer nadert. Kampeerkriebels vinden langzamerhand de weg naar de hersenpan. Het
kerkkampeerweekend komt in zicht. Op vrijdag 13 juni is het zover. Tot zondagmiddag 15 juni zijn we als PWZN-ers weer
van harte welkom op kampeerboerderij Rustdam in Zoeterwoude waar een kampeerveld voor ons vrij gehouden. Wilt u
erbij zijn? Aanmelden voor een plekje of vragen om informatie doet u bij Ruud Keller, in de kerkapp in de
kerkkampeergroep van de PWZN-app of via email ruud.keller@hotmail.com. Het is nu tijd om aan te melden. Met welk
kampeermiddel je ook komt, meedoen is altijd leuk. Maar ‘ooit kampeerders’ of ‘nooit kampeerders’ zijn natuurlijk ook
welkom om gewoon langs te komen bij Rustdam om uw mede gemeenteleden te bezoeken.

Ben Jij een van
onze vrijwilligers?
Welkom op het vrijwilligers-bedankt feest
‘De man-met-de-koffer'
Proeverijtje van jouw lievelingsrecepten

ssyZaterdag 17 mei a.s.
£ 15.00 uur, Ichthuskerk

Inschrijving vanaf heden

Paaskrant ‘Kerk in Zoetermeer’ — hoopvol tegengeluid (met Gemeentenieuws)

Wilt u ook de krant maandelijks op uw huisadres ontvangen? Of het Gemeentenieuws liever geprint? Geef het door aan
de Redactie Kerk in Zoetermeer T 079-3 522 519 E redactie @kerkinzoetermeer.nl

De link naar het gezamenlijke Gemeentenieuws van april voor alle wijkleden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
is: https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-4-2025.pdf



mailto:predikant@pwzn.nl
mailto:ruud.keller@hotmail.com
mailto:redactie@kerkinzoetermeer.nl
https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-4-2025.pdf

