
                                                                                                             

 

                                                                                                          Zondagsbrief 31 maart 2024 
Denkt u en denken jullie aan de zomertijd! 

 
Paasmorgen!  
 
Van harte welkom in de vroege paasmorgendienst in Buurttuin de Zoete Aarde om 06.15 uur en om 10.00 uur 
in de dienst in en vanuit de Ichthuskerk. 
 

Voorafgaand aan de dienst van 10.00 uur klinken Paasliederen. Allereerst zingen 
we met elkaar “Christus onze Heer verrees”. Daarna zingen we met een video-
filmpje een vrolijk paaslied dat de afgelopen week ook bij de Paasvieringen van 
een aantal scholen is gezongen. En als laatste luisteren we naar een prachtig 
paaslied dat door één van onze jongeren is uitgekozen.  
 
Medewerkenden. Jongerenpastor Arianne Lodder, voorganger; ouderling: Hilbert 
van Essen; diaken: Ans de Jonge; pianist: Jan van Vliet; beeld en geluid: Fred 
Beerlage en Eliott Wallet; lector: Mieke Louwsma; kinderdienst: Vera Harteveld en 

Marga Verbeek; kosters: Mart van den Berg en Martijn Schrik; welkom: Anneke van Dijk; bloemengroet: Ineke de 
Ridder; collectant: Ruud Keller; koffiedienst: Janneke Oppelaar en Annemarie Nicolaï. 

 
Collecten: 1) Veertigdagenproject: Moldavië - Youth for Christ; 2) Wijkwerk: kerkomroep. 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang   
of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord.  
Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.  
 
Vandaag zetten we Youth for Christ in de schijnwerpers. In het armste land van Europa, Moldavië, 
worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om 

geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig 
hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth 
for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen 
kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op 
en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefde-
volle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra 
waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra 
komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Help deze kinderen om hun jeugd draagbaar te maken en 
op te kunnen groeien tot een mooi mens. Help alle mensen uit de projecten waarvoor wij de afgelopen veertigdagen-
tijd spaarden. Laten we voor hen samen het gedroomde bedrag van € 5.000,00 bij elkaar brengen. Dat moet haalbaar 
zijn. Geef royaal! We zitten al over de € 4.000,00! 
De directeur van Youth for Christ, Vitalie Pupazan, spreekt volgende week zondag 7 april in de kerkdienst van de 
Ontmoetingskerk in Pijnacker om 10.00 uur (Klapwijkseweg 91). Heeft u belangstelling daarbij aanwezig te zijn en 
hem te spreken, dan bent u van harte uitgenodigd. Wilt u meerijden, dan kunt u contact opnemen (06 21 68 19 88).  

 
Paasgroetenkaarten met Palmpasen en Pasen uitgereikt. U heeft begin maart misschien een of meer paasgroeten-
kaarten geschreven. Wij hebben er 70 naar Kerk in Actie verzonden. Met de tienduizenden andere kaarten zijn deze 
vorige week en worden deze vandaag aan gedetineerden uitgereikt. Bid voor de mensen die zo klem zijn komen te 
zitten dat zij nu gedetineerd zijn. De één is voor God niet beter dan de ander. Uw kaart is, zo geven professionals ons 
terug, voor velen een belangrijke bemoediging. 
 
Volgende week zondag uitzenddienst in De Regenboog van Jorn Rietveld. Jorn wordt dan naar Papoea New 
Guinea uitgezonden via Wycliffe Bijbelvertalers en gaat werken als softwareprogrammeur. Lees meer: 
https://jornnaarheteindevandewereld.com/. De PWZZ ondersteunt met de kerkelijke gemeente van Leerdam, waar 
Jorn oorspronkelijk vandaan komt, van harte zijn uitzending. Is het niet dat Jorn ook een beetje voor ons weggaat, 
omdat wij van de PWZN eveneens tot de PGZ-familie behoren? In de komende tijd zullen wij u meer bij Jorn zijn 
werk betrekken. In het komend jaar wordt ook voor hem gecollecteerd. Het College van Diakenen heeft een 
belangrijke bijdrage gedaan om zijn uitzending mogelijk te maken. Half april hoopt Jorn te vertrekken. Bid voor 

https://jornnaarheteindevandewereld.com/


hem. Volgende week kunt u hem beter leren kennen en, als u wilt, spreken. U bent van harte welkom. Werkgroep 
ZWO, Elvira Dragstra en Marius Cusell.  

 
Meeleven 
   
Dank! 
Beste mensen, nu ik weer thuis ben, na mijn verblijf in het Hagaziekenhuis en Vivaldi, wil ik iedereen hartelijk danken 
voor de vele lieve kaarten en al het bezoek dat ik kreeg. Het is hartverwarmend te weten dat er zovelen aan je denken. 
Het heeft mij echt geholpen bij mijn herstel. Ik ben nu nog steeds bezig met revalideren, en ga gelukkig goed vooruit! 
Tot ziens en hartelijke groeten van Loïs Hendriksen-Molenaar. 
 
De bloemengroet gaat met een hartelijke groet van de gemeente en een wens voor een spoedig herstel naar Rina 
Zegers. 
 
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de gemeente gaat naar onze jarige 80+’ers:  
- Dhr. W. Boele; hij is 1 april jarig;  
- Dhr. A.W. Tellier; hij is 2 april jarig; 
- Dhr. C.A. Geuze; hij is 5 april jarig; 
- Mevr. A.M. van Ruitenburg-Veenstra; zij is 7 april jarig. 

 
Kennismaking met ds. Erika Dibbets in huiskamers. Er komen nog twee momenten om kennis te maken met onze 
predikant ds. Erika Dibbets: vrijdag 5 april in een huiskamer in het Stadshart om10.30 uur en vrijdag 12 april in 
Buytenwegh om 14.30 uur. Iedereen is welkom, ook uit andere wijken van Zoetermeer-Noord. Er is geen thema. Zo 
kunnen er vanzelf mooie gesprekken ontstaan, ook met kerkleden onderling. De reacties van afgelopen keren zijn 
zeer positief. Aanmelden kan bij Anja Boersma, e-mail anjaboersma1958@gmail.com of telefoon 079 3421709. 

 
Inloop woensdagochtend Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. 
Voor meer informatie: Thea Streef (06-20957228) of Jenny van den Berg (079-3512240). 
 

Schrijfcafé U2-ruimte. In samenwerking met Jannie van Maldegem organiseert Open Ichthus opnieuw de activiteit 
schrijfcafé in de Ichthuskerk. Een erg leuke, verrassende en gezellige activiteit die plaatsvindt in de U2-ruimte zo 
tussen 20.00 en 21.30 uur. Donderdagavond 18 april is de eerstvolgende gelegenheid. Vooraf aanmelden niet 
nodig. Voor inspiratie/informatie kijk op de website schrijfavonturen.nl. Vragen? Mail naar openichthus@pwzn.nl.  

 
Tentoonstelling “10 jaar huidige Ichthuskerk in gebruik”: inzenden is nog steeds mogelijk! 
De commissie is volop bezig met de opzet van de expositie die op zondag 21 april na de kerkdienst zal worden 
geopend. De data en tijden waarop de tentoonstelling ook is te bezoeken, worden nog bekend gemaakt. We hebben  
al verschillende herinneringen ontvangen in de vorm van foto’s en andere documenten. Heeft u, heb jij thuis nog iets 
liggen, dan is er nog steeds gelegenheid om die in te sturen!  
Uw en jouw inbreng graag per e-mail naar: dropbox.10jaar.ichthus@gmail.com. Als er bij de inbreng uitleg nodig is, 
stuur die dan mee.  
Inzendingen die niet digitaal zijn te versturen, kunnen bij de kerk worden afgeleverd. Neem daarvoor wel eerst contact 
op met één van de leden van de commissie. Dit zijn: Gerard Jansen (gerardjansen@kpnmail.nl); Fred Haasnoot 
(jongehaas@telfort.nl); Fien Meiresonne (meiresonnefien@gmail.com); Jos Nouwt (josnouwt@planet.nl); Wim Pullen 
(wimpullen3@gmail.com) en Jaap Sneep (sneep.4kids@gmail.com).  
Tot slot. Op zondag 21 april zal ds. W.L. Pera, de “bouwdominee” van de Ichthuskerk, voor de laatste keer bij ons 
voorgaan, een mooie combinatie met de expositie!                Met een vriendelijke groet, de tentoonstellingscommissie.  
  
Feest van de Geest 2024 
Tot genoegen van de wijkkerkenraad en Open Ichthus exposeren maar liefst drie kunstenaars 
in de Ichthuskerk tijdens het Feest van de Geest 2024, te weten Linda van der Toorn en Leonie 
Vreeswijk met fotografische kunst en ons eigen gemeentelid Peter van Holten met grafische 
kunst. De Ichthuskerk zal in de periode Hemelvaart tot en met 2e Pinksterdag zesmaal open zijn 
tussen 13.00 en 17.00 uur op 9, 10 en 11 mei en 18, 19 en 20 mei. Het zal duidelijk zijn: ik ben 
op zoek naar vrijwilligers die dan (voor een deel) aanwezig kunnen zijn. In het ideale geval kan 
ik twee vrijwilligers per middag inplannen en in het meest ideale geval vier vrijwilligers per middag gedurende een 
kortere tijd. Een intekenlijst met data en tijden zal op de bar in de Chagallzaal liggen. Aanmelden per e-mail kan ook. 
Alvast hartelijk dank!! Meer informatie: Elvira Keller, secretaris Open Ichthus: openichthus@pwzn.nl) 
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Dienst volgende week 7 april 
10.00 uur: ds. Erika Dibbets-van der Roest. In deze dienst zal een gedachtenismoment zijn voor Leendert van Aalst. 
 

 
 
 

 
 
 
Katern Gemeentenieuws van april Het is te openen via https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-4-2024.pdf. 
De vorige uitgaven zijn (ook) terug te vinden op: https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php. 

 
Nieuwe aprilkrant ‘Vrede zij u’. Tegen een achtergrond van oorlog en geweld in de wereld klinkt luid en duidelijk 
de Paasgroet van Jezus Christus, de Opgestane Heer: ‘Vrede zij u!’ Daarover gaat een aantal thema-artikelen en 
verder vindt u er interviews en verslagen in. Let ook op de lezersvraag – reacties welkom.  
  
KidZ: maak de Paas-puzzel! Je mag er heel wat voor inkleuren en vergeet niet je oplossing op tijd in te sturen. Als 
je onder de 13 jaar bent maak je kans op een prijs en je kunt sowieso punten gaan sparen. Hoe dat in zijn werk 
gaat hoor je de volgende keer. Doen: vóór maandag 15 april insturen naar kidz@kerkinzoetermeer.nl 
 
Theologische zomerschool Den Haag 2024: 24 tot en met 28 juni met als thema: “Tussen hemel en aarde”  
De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema’s uit de theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en 
samenleving. Een weekje theologie’ dus, waarin je kennis en inspiratie opdoet. Je gaat op ontdekkingstocht langs 
boeiende zienswijzen en je ontmoet daarbij andere geïnteresseerden in een sfeervolle omgeving. Voorkennis is niet 
vereist, maar affiniteit en nieuwsgierigheid zijn dat wel.  
Locatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag. De kerk is met bus 21 en tram 2 prima te bereiken en ook 
is er voldoende parkeergelegenheid nabij de kapel. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Moderne technische middelen 
zorgen dat de lessen goed te zien en te horen zijn. 
Dagindeling: We beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 16.00 uur. De woensdag is een vrije dag.  
Lunch: Je neemt je eigen lunch mee, maar voor de drank en wat lekkers wordt gezorgd.  
Kosten: Deelname kost voor de gehele week € 90,00. Er is ruimte voor maximaal zestig deelnemers. Regel is dat je zo 
veel mogelijk alle lessen volgt; intekenen op onderdelen is niet mogelijk.  
Aanmelding en communicatie: Heb je belangstelling en wil je meer info, bel dan met 06 50 22 82 50. Wil je je direct 
aanmelden, schijf dan een mail aan theologischezomerschool@gmail.com met vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Je ontvangt dan een bevestiging met betaalinformatie. Na betaling sta je definitief 
ingeschreven.  

 
 

 

AGENDA 

Datum Onderwerp Plaats Tijd 

2 april Taakgroep Vieren Ichthuskerk 20.00 uur 
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