
                                                                                                             

 
                                                                                                              Zondagsbrief 17 maart 2024 

 
Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk: vijfde zondag in de veertigdagentijd 

 
Medewerkenden. Voorganger: mevr. Ellen Verheul (Benthuizen); ouderling: Theo de Kreij; diaken: Jaco van der 
Wel; organist: Cor Sneep; beeld en geluid: Petra Harrewijn en Amayra Wallet; lector: Mieke Nennie; kinderdienst: 
Marianne Meesters en Ida Mugge; kosters: Jaap Landman en Mart van den Berg; welkom: Bep Visser; bloemen: 
Vera Harteveld; collectant: Helge Besuijen; koffiedienst: Gea en Jan-Cees Jol. 

 
Symbolische bloemschikking: ‘Met Petrus op weg naar Pasen, met vallen en opstaan’. 
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd staat in het project van Bijbel Basic Marcus 26:46-56 centraal. Petrus, 
doe je zwaard weg! We zijn nog steeds op de Olijfberg in het bijbelgedeelte, het olijfboompje staat hier voor symbool. 
Op de weg met stenen in de achthoek (van links naar rechts boven) is het de vijfde steen waar Petrus symbolisch over 
struikelt. Zijn impulsieve gedrag. Tussen de paarse bloemen staan speciale `zwaardveren` van de pauw. Ook staan er 
distels tussen. Het blijft een stekelig gebeuren! 
 
Collecten: 1) Veertigdagenproject: Moldavië - Home Care; 2) Wijkwerk: Kerkdiensten. 
 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang   
of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord.  
Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.  
 
HOME CARE: Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië. 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het 

buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Iets willen doen tegen de armoede met alle gevolgen van 
dien is de rode draad van onze 40dagentijdcampagne. Ga mee! Wij kunnen hen toch niet in de steek laten. De 
komende twee weken sparen wij voor de christelijke organisatie HOME CARE. Als je oud en ziek bent in Moldavië, 
is er geen vanzelfsprekende zorg zoals in Nederland voorhanden. Uitzichtloze eenzaamheid is de harde werkelijk-
heid. Home Care, partner van Kerk in Actie, brengt hun een sprankje licht door het geven van liefdevolle thuiszorg. 
De spil van dit alles zijn de verpleegsters. Zij leggen bezoek na bezoek af bij mensen die palliatieve zorg nodig 
hebben. Echt heel ziek, en levend van een pensioen dat niet genoeg is voor zelfs maar het bestaansminimum. 
Maar overal waar de zusters komen zie je LIEFDE. De zusters brengen medicijnen, hulpmiddelen, wassen en doen 
alles wat nodig is. En daarbovenop zijn zij de ‘medicijnen’ tegen de tergende en diepe eenzaam-heid doordat hun 
kinderen naar het buitenland zijn gevlucht voor een beter leven. Helpt u, help jij ons mee HOME CARE financieel te 
steunen? Zie verder de kerkapp.  
Na de kerkdienst bieden we wekelijks diverse Moldavische producten aan, zoals verrukkelijke honing, gezellige 
theepakketjes, en beroemde witte en rode wijn. Kom even kijken. Geen contant geld bij u? Hoeft ook niet.   

 
Koek verkopen. Vanmorgen gaan de kinderen na de dienst koek verkopen in de Chagallruimte. De opbrengst is 
deze keer ook voor Moldavië. De kinderen hebben er zin in om hun baksels weer te kunnen verkopen en zo een mooi 
bedrag voor Moldavië te verdienen. Het geld tellen na afloop is namelijk ook heel leuk! Alvast dank namens de 
kinderen en de kinderdienstleiding. 
 
Verpleeghuis Vivaldi  

• Om 10.30 uur begint de kerkdienst met als voorganger ds. Sandra Hermanus-Schröder. In deze dienst wordt de  
Maaltijd van de Heer gevierd. 

• Paasviering. In tegenstelling tot wat in het kerkblad is vermeld, is de paasviering in Vivaldi op zaterdag 30 maart. 
 
Meeleven 
   
De bloemengroet gaat met een hartelijke groet namens de gemeente naar dhr. N. Pijpaert. 

 
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de gemeente gaat naar onze jarige 80+’ers:  
- Mevr. T.J.E. Oosterling-Kalkman; zij is 19 maart jarig; 
- Mevr. E.P. Jongstra-de Nood; zij is 21 maart jarig. 
 



De verdere invulling van de veertigdagentijd in onze wijkgemeente 
(1) Sobere maaltijden. Open Ichthus organiseert sobere maaltijden. Tot en met 28 maart bent u/jij op donderdag-
avond van harte welkom in de Chagallzaal vanaf 17.30 uur. Zo rond 18.15 uur wordt de sobere maaltijd afgesloten. 
U/jij kunt ook nog wat langer blijven en meedoen met een schrijfactiviteit begeleid door Jannie van Maldegem. Het 
samenzijn eindigt dan rond 19.00 uur. Het is mogelijk een vrijwillige bijdrage achter te laten. Deze komt ten goede aan 
het veertigdagenproject. Graag zelf meenemen: brood, een soepkom en een lepel. Vooraf aanmelden niet nodig. De 
laatste maaltijd is op witte donderdag 28 maart. Dan is er aansluitend een vesper in de kerkzaal en kan er daarna 
worden gekeken naar The Passion (op groot scherm). Vragen? Stuur een e-mail aan openichthus@pwzn.nl of stel     
ze aan Elvira Keller (secretaris Open Ichthus). 

 
(2) Paasbijeenkomst met lunch op dinsdag 26 maart van 11.00 – 14.30 uur voor gemeenteleden van 75 jaar 
en ouder in de Ichthuskerk.  
Graag nodigen wij u uit voor de paasbijeenkomst. De viering wordt geleid door ds. Erika Dibbets. Het thema is: “Met 
vallen en opstaan”. Deze viering is van 11.30-12.15 uur en is ook te volgen via de kerkomroep. Na de pauze is er de 
paaslunch, gevolgd door muziek en samenzang. Wij sluiten af met koffie, thee en een drankje. Alle uitnodigingen zijn 
verstuurd. Mocht u echter nog geen uitnodiging hebben ontvangen of heeft u zich nog niet aangemeld, neemt u dan 
contact op met Ben of Marga Verbeek (06 250 338 82 of 06 423 109 26) of e-mail: paasviering75plus@gmail.com. 
Wij zien uit naar uw komst. Met vriendelijke groeten, de voorbereidingscommissie 
 
(3) Vespers 
Tijdens de Stille Week is er op maandag, dinsdag en woensdag een vesper. In de taakgroep Vieren is ervoor gekozen 
om elke avond een andere schildering van de Duitse priester-schilder Sieger Köder te tonen. Na de lezing kijken we in 
stilte naar één van deze indringende beelden. Zo kunnen we de betekenis daarvan tot ons door laten dringen en 
ervaren wat het beeld ons wil zeggen. Na een muzikaal intermezzo is er gelegenheid om in enkele woorden te delen 
wat je hebt ervaren. De voorgangers zijn resp.: Hilbert van Essen, Wieger Visser en Grietje Cusell. De vespers 
beginnen om 19.30 uur en zijn thuis mee te beleven via kerkomroep. 
 
Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus. In Kerkcentrum De Regenboog (Nathaliegang 263) is er maandag       
18 maart een moment van meditatie en gebed rond een kruiswoord van Jezus. Tijd: 19.15 uur zaal open, meditatie 
19.30-20.00 uur (Kom op tijd!). Info en leiding: Ds. Els van der Wolf, 06 3863 6292. Je hoeft je niet aan te melden. 
 
Opleiding afgerond 
Deze week heb ik de Opleiding Contextueel Pastoraat afgerond. Deze opleiding duurde van augustus 2022 tot maart 
2024. Ongeveer elke maand was ik daarvoor een paar dagen te gast als logé in het Dominicanenklooster in Huissen. 
Een intensieve opleiding tijdens een intensieve periode van mijn (ons) leven. Het heeft me veel opgeleverd aan 
inzichten, inspiratie, persoonlijke groei en bouwstenen voor het pastorale werk. Het is ook een manier van denken en 
werken die vraagt om verdere oefening en doordenking. Uitgeleerd ben ik zeker niet! Nu de opleiding is afgerond, 
komt er meer ruimte om me op het werk in Zoetermeer te richten. Bij de taakgroep pastoraat, in de kring van de 
werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers, en in de kerkenraad hoop ik iets te kunnen delen van wat ik 
heb geleerd. Eigenlijk was ik daar al mee begonnen in de laatstgehouden Chagallviering. Bij gelegenheid lijkt het me 
goed om ook andere belangstellenden hiervoor de kans te geven in een nog te plannen bijeenkomst, waarschijnlijk 
ergens in het nieuwe seizoen. En ondertussen komt het hier en daar vast wel eens ter sprake als we elkaar 
ontmoeten. Vriendelijke groet, ds. Erika Dibbets-van der Roest. 

 
Nader kennismaken in een huiskamer met ds. Erika Dibbets 
Er komen nog drie momenten om kennis te maken en wel op woensdag 20 maart om 20.00 uur in Seghwaert, 
vrijdag 5 april in het Stadshart om 10.30 uur en vrijdag 12 april om 14.30 uur in Buytenwegh. Iedereen is welkom, 
ook uit andere wijken. Aanmelden kan bij Anja Boersma, e-mail anjaboersma1958@gmail.com of 079 3421709.    

 
Ouderengesprekskring 
Morgenmiddag 18 maart om 14.00 uur staat de volgende bijeenkomst van deze kring op de agenda. We maken een 
sprongetje in de bijbel en gaan van Jericho naar het verhaal van Jona.  
Voor informatie: Ronald Karsdorp, 06-22607030 of r.karsdorp@kpnmail.nl 

 
Inloop woensdagochtend Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. 
Voor meer informatie: Thea Streef (06-20957228) of Jenny van den Berg (079-3512240). 
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Feest van de Geest 2024 
Tot genoegen van de wijkkerkenraad en Open Ichthus exposeren maar liefst drie kunstenaars 
in de Ichthuskerk tijdens het Feest van de Geest 2024, te weten Linda van der Toorn en Leonie 
Vreeswijk met fotografische kunst en ons eigen gemeentelid Peter van Holten met grafische 
kunst. De Ichthuskerk zal in de periode Hemelvaart tot en met 2e Pinksterdag 6x open zijn in de 
middag tussen 13.00 en 17.00 uur op 9, 10 en 11 mei en 18, 19 en 20 mei. Het zal duidelijk zijn: 
ik ben op zoek naar vrijwilligers die dan (voor een deel) aanwezig kunnen zijn. In het ideale 
geval kan ik twee vrijwilligers per middag inplannen en in het meest ideale geval vier vrijwilligers per middag 
gedurende een kortere tijd. Een intekenlijst met data en tijden zal af en toe op de bar in de Chagallzaal liggen. 
Aanmelden per e-mail kan ook. Alvast hartelijk dank!! Meer informatie: Elvira Keller, secretaris Open Ichthus: 
openichthus@pwzn.nl) 

 
Diensten/vieringen volgende week 24 maart Palmzondag in de Ichthuskerk; zesde zondag van de 
veertigdagentijd 

• 10.00 uur – ds. Erika Dibbets. De kinderen gaan met de paardentram naar het  Hagaziekenhuis om 
palmpasenstokken te brengen.   

• 15.00 uur: Uitvoering Matthäus Passion Telemann “gesproken en gezongen” door C.O.V. “Cantate Deo”. 
Wie kent niet de prachtige Matthäus Passion van Johan S. Bach. Maar wie heeft de Matthäus Passion van Georg 
Ph. Telemann nog nooit gehoord? Telemann die qua muzikaliteit zijn beroemde tijdgenoot Bach overtrof. Beide 
passionen zijn prachtig maar Telemann’s Matthäus Passion kenmerkt zich i.t.t. die van Bach door een lichtere toon, 
is korter en toegankelijker maar net zo dramatisch en indringend. Vocale medewerking verleent de sopraan Irene 
lam. Liturgische medewerking verlenen Ds. Erika Dibbets (Evangelist), Johan Roest (Jezus) en Annelies Bouwhuis 
(3e stem). Muzikale medewerking verlenen Ineke Pieters, continuo en het Intorno ensemble.  
Gezamenlijk vertolken koor, soliste en declamators tijdens deze Cantatedienst het lijdensverhaal van Jezus naar 
het evangelie van Mattheüs, hoofdstukken 26 en 27. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marco 
Kalkman. De toegang is vrij maar ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden (richtbedrag € 7.50).  
 
Bachcantate op Palmzondag 24 maart om 18.30 uur in de Oude Kerk 
Op zondag 24 maart klinkt er in de Oude Kerk de Bachcantate Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182. Deze 
cantate voor Palmzondag bezingt Jezus' glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion). Bach nodigt je muzikaal uit je hart 
voor Jezus open te leggen, zoals de discipelen hun mantels als kleden voor hem uitspreidden. Moge Jezus nu in 
ons hart even feestelijk worden ontvangen als destijds in Jeruzalem: laß auch uns dein Zion sein. Muzikale mede-
werking is er van het Projectkoor Oude Kerk, orkest Ars Musica en vocale solisten, onder leiding van dirigent Arjen 
Uitbeijerse. Organist Geurt van Lagen bespeelt het Lohmanorgel en neemt de continuo-partij voor zijn rekening. 
Jaap van der Giessen werkgroep Muzikale avonddiensten Oude Kerk. 
 

 
 

 
 

 
 
Tentoonstelling: “10 jaar huidige Ichthuskerk in gebruik”: inzenden van uw en jullie herinneringen!  
Op 29 maart is het 10 jaar geleden dat de Ichthuskerk na een renovatie weer in gebruik is 
genomen. Vele gemeenteleden hebben zich daarvoor ingezet. Het wijkmoderamen en het 
pastoresteam hebben gemeend dit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan en daaraan 
enige aandacht te schenken. Zo zal er een tentoonstelling worden ingericht die vanaf 
zondag 21 april na de kerkdienst kan worden bekeken. Aan u en jullie het verzoek 
herinneringen aan de “Ichthuskerk de afgelopen 10 jaar” in de vorm van foto’s, tekeningen, 
etc. voor de tentoonstelling in te sturen. Ook bespiegelingen over het toekomstige kerkzijn 
in “Noord” zijn welkom. De data en tijden waarop de tentoonstelling ook is te bezoeken, 
worden nog bekend gemaakt.  
 
Het bijzondere aan deze zondag 21 april is ook dat ds. W.L. Pera dan voor de laatste keer zal voorgaan in de 
Ichthuskerk. Dit is een mooie combinatie. Immers, ds. Pera mag met recht de titel van “de bouwdominee” dragen. 
Hij heeft - met anderen - aan de wieg gestaan van de op 18 december 1981 in gebruik genomen Ichthuskerk. Om 
in de sfeer te komen: de kruiwagen is met tekst en al tijdens de renovatie intensief gebruikt. De tekst van Psalm 
104:23 in de Bijbelvertaling van toen weerspiegelt het gevoel van de daarbij betrokken gemeenteleden: “De mens 
gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot de avond toe”.  
 

AGENDA 

Datum Onderwerp Plaats Tijd 

18 maart Ouderengesprekskring Ichthuskerk 14.00 uur 

18 maart Wijkkerkenraad Ichthuskerk 20.00 uur 
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Enige aanwijzingen voor het insturen van uw en jullie inbreng. 

• Maak zelf een keuze van foto’s en andere digitale herinneringen. Weet dat niet alles kan worden meegenomen in    
de presentatie(s). Hiervoor geldt zeker “less is more”. Voor het inzenden is er een account gemaakt in gmail.  

• De daarvoor geldende procedure is: stuur een e-mail naar: dropbox.10jaar.ichthus@gmail.com.  

• Voeg de afbeeldingen en/of foto’s als bijlage toe aan de mail. Maak ze niet te groot, anders is de mailbox snel vol. 
Als er enig uitleg bij de afbeeldingen nodig is, stuur die dan mee. 

 
Als er inzendingen zijn die niet digitaal kunnen worden verstuurd maar bij de kerk moeten worden afgeleverd, neem 
dan contact op met één van de leden van de commissie. Dit zijn: Gerard Jansen (gerardjansen@kpnmail.nl); Fred 
Haasnoot (jongehaas@telfort.nl); Fien Meiresonne (meiresonnefien@gmail.com); Jos Nouwt (josnouwt@planet.nl); 
Wim Pullen (wimpullen3@gmail.com) en Jaap Sneep (sneep.4kids@gmail.com).Veel plezier bij de zoektocht en het 
inzenden!                     Met een vriendelijke groet, de tentoonstellingscommissie.  
  
Collecte-opbrengsten over januari en februari 2024. De vermelde bedragen zijn inclusief de bedragen van onze  
app, de collectezakken en wat er overgemaakt is per bank. 

 

Collecte-opbrengsten jan 2024      Collecte-opbrengsten feb 2024     

Datum en collectedoel  €  Datum en collectedoel  €  

(1) zo 07-jan Schuldhulpmaatje 
       

223,19  
(1) zo 04-feb KiA Werelddiaconie Bangladesh 

       
349,78  

(2) zo 07-jan Wijkwerk (Kerkdiensten) 
       

155,49  
(2) zo 04-feb Wijkwerk (Jeugdwerk) 

       
181,31  

di 09-jan Stichting Bejaardentehuis Odorhieu 
         

43,20  
(1) zo 11-feb KiA Omzien naar gevangenen 

       
280,91  

(1) zo 14-jan KiA Binnenl. Diacon. - tegen 
armoede 

       
297,89  

(2) zo 11-feb Wijkwerk (Kerkomroep) 
       

203,81  

(2) zo 14-jan Wijkwerk (Pastoraat) 
       

231,49  
di 13-feb Stichting Bejaardentehuis Odorhieu 

         
47,50  

(1) zo 21-jan Voedselbank 
       

243,29  
(1) zo 18-feb 40-dagen project Moldavië Moldavian 
Christ Aid 

       
597,61  

(1) zo 28-jan Wijkdiaconie 
       

271,59  
(2) zo 18-feb Wijkwerk (Kinderdienst) 

       
211,50  

(2) zo 28-jan PKN Jonge Generaties - 
bijbelspel 

       
202,01  

(1) zo 25-feb 40-dagen project Moldavië Moldavian 
Christ Aid  

       
460,41  

    (2) zo 25-feb PKN Missionair werk - kliederkerk 
       

222,41  

    (3) zo 25-feb Voedselbank - schoonmaakmiddelen ed 
       

285,75  

 
Het digitale Katern van het Gemeentenieuws van maart. 
Het katern is te openen via de link: https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-3-2024.pdf. Deze editie van maart 
en de vorige uitgaven zijn (ook) terug te vinden op: https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php. 
 
Dringend 
De redactie van Kerk in Zoetermeer is op zoek naar nieuwe redactieleden!! Voor meer informatie: 
Marieke van der Giessen – van Velzen T 3 522 519 E redactie@kerkinzoetermeer.nl of Hanneke Lam T0652592531 
E j.lam@hetnet.nl 

 
Moment van stilte bij de Vredespaal in Zoetermeer (nabij Markt 1). Een samenkomst op de vrijdagavonden om 
20.00 uur, zonder enige vorm van protest maar met het warme schijnsel van kaarsen. We verzamelen bij de 
Vredespaal. Laten we gezamenlijk reflecteren in een sfeer van compassie en begrip. Organisatie: ILOZ, info@iloz. 
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