
                                                                                                             

 
                                                                                                              Zondagsbrief 3 maart 2024 

 
Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk: derde zondag in de veertigdagentijd 
 
Voorganger is onze jongerenpastor Arianne Lodder. Zij schrijft over het thema het volgende: We lopen al struikelend,  
met vallen en opstaan, verder op met Petrus. 
 
Symbolische bloemschikking: ‘Met Petrus op weg naar Pasen, met vallen en opstaan’. 
Op de derde zondag van de veertigdagentijd staat in het project van Bijbel Basics Mattheus26:26-35 centraal. Het 
thema luidt: “IK zal U nooit in de steek laten”. In vers 31 lezen wij dat Jezus met zijn leerlingen op weg ging naar de 
Olijfberg. Dit hebben wij uitgebeeld met het Olijfboompje. Onderweg zei Jezus tegen hen: ”Jullie zullen mij deze 
nacht allemaal afvallen”. Waarop in vers.33 Petrus antwoordde: “Misschien zal iedereen U afvallen, maar ik nooit”! 
Als schikking zijn daar blauwe bloemen voor gebruikt, als teken van onschuld en trouw. In vers 33 antwoordde 
Jezus: “Petrus: Ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft mij driemaal verloochenen”. Petrus 
bleef ontkennen, zou hij en de andere leerlingen toch trouw blijven? 

  
Medewerkenden: naast de voorganger, ouderling: Jacoba Leeuwenburgh; diaken: Hans van Belle; organist: Aad 
Baak; zang: Janneke Ottens; dwarsfluit: Danielle Vonk; welkom: Anneke van Dijk; beeld en geluid: Hilbert van Essen 
en Gerard Jansen; lector: Hanneke Lam; kinderdienst: Edith-José Wallet en Jos Hokken; kosters: Elvira Keller en 
Martijn Schrik; bloemen: Marga Verbeek; collectant: Jenny van den Berg; koffiedienst: Jannie Aalderink en Carla 
Vernel. 

 
Tienerdienst. Vandaag is het thema “dilemma”. Wij staan stil bij Petrus en zijn dilemma rond het verloochenen van 
Jezus. Wat doen wij als we voor een dergelijk dilemma staan? 

 
Collecten: 1) Veertigdagenproject: Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië; 2) Wijkwerk: 
gemeenteopbouw. 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang   
of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord.  
Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.  
 
Bij de eerste collecte:  
De eerste collecte is t.b.v. Moldavië – met aandacht voor het diaconaal project Bethania. 

 
Veertigdagentijd-campagne voor Moldavië 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen 
én kinderen blijven eenzaam achter. Iets willen doen tegen de armoede met alle gevolgen van dien is de rode draad 
van onze veertigdagentijdcampagne. Ga mee! Wij kunnen hen toch niet in de steek laten. Na eerst de organisatie 
MCA, die jongeren en ouderen met elkaar verbindt, in de schijnwerper te hebben gezet, gaan we de komende twee 
weken verder met de organisatie Bethania. Lees er meer over op pagina 4 van het in de kerk uitgereikte magazine. 
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen 
groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen 
onmogelijk rondkomen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen.  
 
De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van 
deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd en de mogelijk-
heid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen 
van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen 
in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen 
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.  
 
Zie verder de kerkapp. Na de kerkdiensten bieden we diverse Moldavische producten aan, zoals verrukkelijke honing, 
gezellige theepakketjes, en beroemde witte en rode wijn. Kom even kijken. Geen contant geld bij u? Hoeft ook niet. 

 
De bloemengroet gaat met een hartelijke groet naar mevr. W.J. Waanders-Pettinga.  
 



De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de gemeente gaat naar onze jarige 80+’ers:  
- Dhr. S.B.M.V. Mambo; hij is 6 maart jarig. 
- Mevr. E.C. de Man-de Ruiter; zij is 7 maart jarig. 
- Dhr. H. Coelman; hij is 8 maart jarig; 
- Mevr. M.A. Plaat-van den Broek; zij is ook op 8 maart jarig. 
 
De verdere invulling van de veertigdagentijd in onze wijkgemeente 
 
(1) Sobere maaltijden. Open Ichthus organiseert sobere maaltijden. Tot en met 28 maart bent u/jij op donderdag-
avond van harte welkom in de Chagallzaal vanaf 17.30 uur. Zo rond 18.15 uur wordt de sobere maaltijd afgesloten. 
U/jij kunt ook nog wat langer blijven en meedoen met een schrijfactiviteit begeleid door Jannie van Maldegem. Het 
samenzijn eindigt dan rond 19.00 uur. Het is mogelijk een vrijwillige bijdrage achter te laten. Deze komt ten goede aan 
het veertigdagenproject. Graag zelf meenemen: brood, een soepkom en een lepel. Vooraf aanmelden niet nodig. De 
laatste maaltijd is op witte donderdag 28 maart. Dan is er aansluitend een vesper in de kerkzaal en kan er daarna 
worden gekeken naar The Passion (op groot scherm). Vragen? Stuur een e-mail aan openichthus@pwzn.nl of stel     
ze aan Elvira Keller (secretaris Open Ichthus). 

 
(2) Paasbijeenkomst met lunch op dinsdag 26 maart van 11.00 – 14.30 uur voor gemeenteleden van 75 jaar 
en ouder in de Ichthuskerk. Graag nodigen wij u uit voor de paasbijeenkomst met de vertrouwde thema’s: vieren, 
ontmoeten, zang en muziek. Vanaf 11.00 uur is de kerk open en ontvangen wij u met een kopje koffie of thee.  
Daarna is er een viering die geleid wordt door ds. Erika Dibbets. Het thema is: “Met vallen en opstaan”. Het is het 
thema dat ook in de wekelijkse kerkdiensten gedurende de veertigdagentijd wordt belicht. Deze viering is van 11.30-
12.15 uur en is ook te volgen via de kerkomroep. Na de pauze is er de paaslunch, gevolgd door muziek en samen-
zang. Wij sluiten af met koffie, thee en een drankje waarna de bijeenkomst om ongeveer 14.30 uur eindigt.  
 
Alle uitnodigingen zijn nu verstuurd. Als het kerkelijk bureau beschikt over uw emailadres, heeft u op 18 februari een 
uitnodiging via de e-mail ontvangen afkomstig van paasviering75plus@gmail.com. Als er geen mailadres bekend is, 
heeft u een uitnodiging via de brievenbus gekregen. Voor deze bijeenkomst is iedereen uitgenodigd die geboren is   
in 1949 of eerder, alsmede zijn of haar partner, ook als die jonger is. Als u wel in aanmerking komt maar geen 
uitnodiging heeft ontvangen, kunt u bellen met 06 250 338 82 of 06 423 109 26 (Ben en Marga Verbeek) of e-mail: 
paasviering75plus@gmail.com. Wij zien uit naar uw komst. Met vriendelijke groeten, de voorbereidingscommissie. 

 
Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus. De komende weken is er in Kerkcentrum De Regenboog (Nathalie-
gang 263) iedere maandagavond een moment van meditatie en gebed rond één van de kruiswoorden van Jezus. 
Het is intens om dit niet alleen maar samen te doen. Iedereen die, één keer of vaker, mee wil doen, is van harte 
welkom Data: maandagavond 4 mrt, 11 mrt en 18 mrt. Tijd: 19.15 uur zaal open, meditatie 19.30-20.00 uur (Kom op 
tijd!). Info en leiding: Ds. Els van der Wolf, 06 3863 6292. Je hoeft je niet aan te melden. 
 
Nader kennismaken met ds. Erika Dibbets 
(1) … én ondertussen gezellig met elkaar bijpraten? Dat kan! Kom naar de ‘Verhalen-tafel’ in de Ichthuskerk. Wij 
zorgen voor koffie of thee en wat lekkers. Dan komen de verhalen vanzelf! Je bent van harte welkom! 
Woensdagavond 6 maart van 20.00 tot 21.30 uur, vrijdagmiddag 8 maart van 14.00 tot 15.30 uur. Meld je aan bij 
Peter Balk  E peterbalk@hotmail.com     0644688670   

(2) … én intussen schrijven. We hebben een schrijfavond gepland op donderdagavond 14 maart in de Ichthuskerk, 
waarbij ds. Erika aanwezig zal zijn. Vind u/jij het leuk om te schrijven en al schrijvend met haar kennis te maken,      
wees dan van harte welkom. Er is nog plaats om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Aanmeldingen bij Anneke       
van der Heijde, email: anneke.van.der.heijde@gmail.com.  

 

Inloop woensdagochtend Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. 
Voor meer informatie: Thea Streef (06-20957228) of Jenny van den Berg (079-3512240). 
 

Informatie over vrijwilligers. Van ouderling naar jongerling. Wil je weten hoe dat is gegaan, lees dan het interview 
van Marga Verbeek in de kerk app onder groep informatie over vrijwilligers. 

 
Diensten/vieringen volgende week 10 maart; vierde zondag van de veertigdagentijd 

• 10.00 uur – ds. A.W. Estié; 

• 12.00 uur – Chagallviering met ds. Erika Dibbets-van der Roest. Thema: Geven in relatie tot God en elkaar. Wat 
geven broers en zussen (in Christus) elkaar? Wat geeft God ons en wat geven wij God? Wat doet het met je en 
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wat betekent het voor je? Genoeg om over na te denken en in gesprek te gaan aan de hand van teksten en 
liederen. 

• 16.00 uur – Vrouwenviering met als thema: Moeder Aarde, bron van leven. Moeder Aarde voedt ons en geeft ons 
talloze producten waar we dankbaar gebruik van maken. We hebben haar hard nodig! Maar zorgen wij wel goed 
voor onze aarde? Hoe zouden we anders met haar en haar waarden kunnen omgaan? En hoe pas je zulke 
veranderingen toe in je eigen leven? Wat beangstigt jou en wat geeft je hoop daarbij? Daarover gaat het in de 
vrouwenviering op 10 maart 2024 om 16.00 uur in de Ichthuskerk. Iedereen is van harte welkom! Tiny, Marga en 
Jacqueline (06- 44688551). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Het digitale Katern Gemeentenieuws van maart is verschenen 
Het katern is te openen via de link: https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-3-2024.pdf. Deze editie van maart en 
de vorige uitgaven zijn (ook) terug te vinden op: https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php. 

 
‘Bidden en vasten’ – maartkrant Kerk in Zoetermeer en Gemeentenieuws. Deze week is een lezenswaardige 
nieuwe Kerk in Zoetermeer verschenen, over ‘Bidden en vasten’ en met veel informatie vanuit de wijkgemeenten. 
Natuurlijk ontbreekt de KidZ-puzzel niet – los op en stuur op tijd in als je onder de 13 bent, is er de lezersvraag waar 
u op kunt reageren, staan er interessante interviews in en artikelen over bidden en vasten, mét vastentijdrecepten en 
u vindt er alle kerkdiensten en vieringen, samen met de agenda’s van vorming en toerusting en culturele activiteiten.  
Overigens kan de redactie wel wat versterking gebruiken. Hebt u interesse in het meedenken over thema’s en 
interviews, neem dan contact met ons op via redactie@kerkinzoetermeer.nl of 079-3 522 519 – of spreek één van 
de wijkredacteuren aan, u vindt hun namen in het colofon op pagina 4.  
Ontvangt u de krant nog niet? Neem ’m mee uit de kerk, of: vraag de krant aan via kerkbureau@pgzoetermeer.nl 
Redactie Kerk in Zoetermeer 
 
Regenboogmuziek op 6 maart. Contrabas - virtuoos James Oesi en pianiste Djuwa Mroivili brengen een prachtig 
programma met als titel “Spiritual Music”. Op het programma staat muziek van Dvořák, Brahms en Gershwin. 
Reserveren: www.regenboogmuziek.nl  Entree €16,50, tot 25 jaar €5, Zoetermeerpas gratis. Nathaliegang 263. 

 
Presentatieconcert Geurt van Lagen op 9 maart 
Geurt van Lagen presenteert zich op zaterdag 9 maart als de nieuwe cantor-organist van de Oude Kerk. Hij geeft 
een concert met werken van Bach, Mendelssohn, Widor en Liszt. Na afloop van het concert is er gelegenheid voor 
ontmoeting en iets te drinken. Tijd: 15.30 uur (deur open 15.00 uur); locatie: Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 
Zoetermeer; toegang: vrije entree, deurcollecte na afloop. Dit concert wordt georganiseerd door de Protestantse 
Wijkgemeente Oude Kerk, samen met de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. Het volledige programma vindt u op 
deze website: www.herbergoudekerk.nl. Van harte welkom! Jaap van der Giessen & Ruud Zwijnenburg 
 
Moment van stilte bij de Vredespaal in Zoetermeer (nabij Markt 1). Een samenkomst op de vrijdagavonden om 
20.00 uur, zonder enige vorm van protest maar met het warme schijnsel van kaarsen. We verzamelen bij de 
Vredespaal. Laten we gezamenlijk reflecteren in een sfeer van compassie en begrip. Organisatie: ILOZ, info@iloz 

AGENDA 

Datum Onderwerp Plaats Tijd 

6 mrt. School en kerkdienst Margrietschool Lichtbaken 09.00 uur 

6 mrt. Wijkteam De Leyens over toekomst Pastoraat Ichthuskerk 19.30 uur 

6 mrt. Taakgroep Vieren Ichthuskerk 20.00 uur 

7 mrt. Sobere maaltijd Ichthuskerk 17.30 uur 

7 mrt. Wijkteam Noordhove over toekomst Pastoraat Ichthuskerk  19.30 uur 
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