
                                                                                                             

 
                                                                                         Zondagsbrief 25 februari 2024 

 
Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk: 2e zondag in de veertigdagentijd 
Wij vieren de Maaltijd van de Heer. 
 
Voorganger is onze wijkpredikant ds. Erika Dibbets-van der Roest.  
We lezen deze zondag Johannes 13: 1-17 over de Voetwassing, waar Petrus zegt: ‘Heer, U gaat toch niet mijn 
voeten wassen?’ Jezus deed dit voordat hij met zijn leerlingen aan tafel ging. Wat kan Jezus voor ons doen voordat 
wij deelnemen aan zijn maaltijd? Wat kunnen we doen voor elkaar? 
 
Symbolische bloemschikking: ‘Met Petrus op weg naar Pasen, met vallen en opstaan’. 
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd staat in het project van Bijbel Basics Johannes 13:1-15 
centraal. Het thema luidt: Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen? 
In de schikking is de weg die Petrus gaat, verbeeld met gaas en mos. De stenen staan symbool voor het 
struikelen wat Petrus (en wij zelf) regelmatig doet. 
Verder verbeeldt de hangende treurwilg het water van de voetwassing en staan er witte viooltjes als 
symbool voor de nederigheid. 

  
Medewerkenden: naast de voorganger, ouderling: Theo de Kreij; diakenen: Ans de Jonge, John Bazuin, 
Anneke van Dijk, Winie Hanekamp; pianist: Jan van Vliet; welkom: Ruud Keller; beeld en geluid: Marco van 
Oort en Amayra Wallet; lector: Liesbeth de Kam; kinderdienst: Marianne Meesters en Ida Mugge; kosters: Elvira 
Keller en Hans de Roo; bloemen: Petra Harrewijn; collectant: Elly de Jonge; koffiedienst: Jenny van den Berg 
en Jos Hokken. 
 
Collecten:1) Veertigdagenproject: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië; 2) Protestantse Kerk Missionair werk: 
De kliederkerk is voor iedereen. 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang 
of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord.  
Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.  
 

 
 

Bij de eerste collecte:  
De eerste collecte is t.b.v. Modavië – met aandacht voor het diaconaal project Moldovan Christ Aid 
(MCA) dat ouderen en jongeren verbindt. Zie onder het kopje  “ZWO in touw” 
 
ZWO in touw 
# Paasgroetenactie – hartelijk dank. Is het niet prachtig: 70 kaarten zijn met uw bemoedigende 
woorden naar Kerk in Actie gestuurd voor gedetineerden als attentie bij het Paasfeest.  
 
# 40 Veertigdagentijdkalenders van “Petrus” zijn over de tafel gegaan. Op onze kerk app is de 
veertigdagentijdkalender ook van dag tot dag te volgen. 
 
# Veertigdagentijd-campagne voor Moldavië. We sparen voor vier projecten in Moldavië, van 
partners van Kerk in Actie. Ieder twee weken wisselen van project. Vandaag reiken we, net als 
vorige week, het minimagazine “Samen in actie voor Moldavië” uit van Kerk in Actie. Hierin is 
over de situatie in het land en deze projecten te lezen.  
Vandaag staat Moldovan Christ Aid weer in de schijnwerpers. (pagina 5 in het mini- magazine). 
Door de grote werkloosheid en armoede in Moldavië kunnen veel gezinnen de touwtjes niet aan 
elkaar knopen. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren 
en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen. De eenzaamheid is groot. 
In bijv. Parcova, een dorpje in het noorden van Moldavië, helpt de jeugdgroep van de kerk 
kwetsbare ouderen in de buurt met bijna alles wat ze nodig hebben. Volgende week gaan wij 
verder met Bethania, daarna met Home Care en sluiten we af met Youth for Christ. Respectievelijk 
op pagina 4, 6 en 7 van het uitgereikte magazine na te lezen.  



Tot aan Pasen voeren we campagne. De eerste collectes zijn bestemd voor Moldavië. Daarbij 
geven we informatie tijdens de kerkdienst en in deze zondagsbrief. Na de kerkdiensten bieden we 
wekelijks diverse Moldavische producten aan, zoals verrukkelijke honing, gezellige theepakketjes, 

en beroemde witte en rode wijn. Kom even kijken. Geen contant geld bij u? Hoeft ook niet.       

 
 
Meeleven  
De bloemengroet gaat met een hartelijke groet naar mevrouw Kriense Lokker. 
 
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de gemeente gaat naar onze jarige 80+’ers. Zij zijn allen op 2 maart 
jarig: 
- Mevr. A. Strooisma. 
- De heer A. Houweling. 
- Mevr. M.H. Lindeman. 
- Mevr. J.A. Goris – Heskes. 

 
De invulling van de veertigdagentijd in onze wijkgemeente 
 
(1) Sobere maaltijden 
Open Ichthus organiseert sobere maaltijden. Tot en met 28 maart bent u/jij op donderdagavond van harte welkom in 
de Chagallzaal vanaf 17.30 uur. Zo rond 18.15 uur wordt de sobere maaltijd afgesloten. U/jij kunt ook nog wat langer 
blijven en meedoen met een schrijfactiviteit begeleid door Jannie van Maldegem. Het samenzijn eindigt dan rond 
19.00 uur. De laatste sobere maaltijd is op witte donderdag 28 maart. Dan is er aansluitend een vesper in de kerk-
zaal en kan er daarna worden gekeken in de Chagallzaal naar The Passion (op groot scherm). Het is mogelijk een 
vrijwillige bijdrage achter te laten. Deze komt ten goede aan het veertigdagenproject. Graag zelf meenemen: brood, 
een soepkom en een lepel. Vooraf aanmelden niet nodig. Vragen? Stuur een e-mail aan openichthus@pwzn.nl of 
stel ze aan Elvira Keller (secretaris Open Ichthus). 
 
(2) Veertigdagenproject – Thema “Moldavië – kerk helpt kwetsbare mensen” 
Wij willen als kerk de kinderen en ouderen in Moldavië de mogelijkheid bieden zich te kunnen ontwikkelen in een 
veilige en vertrouwde leefomgeving. Om die reden staat in deze veertigdagentijd Moldavië centraal en zullen wij  
vanaf 18 februari gedurende zeven weken aandacht besteden aan de volgende thema’s: 

• Kerk helpt kwetsbare mensen: Diaconale initiatieven door Moldovan Christ Aid; 

• Kinderen en ouderen worden gezien: Dagcentra van de christelijke organisatie Bethania; 

• Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Thuiszorgorganisatie Homecare; 

• Kerken geven kinderen een toekomst: Naschoolse opvang door Youth for Christ. 
 
Vandaag staat sparen voor de organisatie Moldovan Christ Aid centraal. Zie ZWO in touw 

 
(3) Paasbijeenkomst met lunch op dinsdag 26 maart van 11.00 – 14.30 uur voor gemeenteleden van 75 jaar en 
ouder in de Ichthuskerk. Graag nodigen wij u uit voor de paasbijeenkomst met de vertrouwde thema’s: vieren, 
ontmoeten, zang en muziek. Vanaf 11.00 uur is de kerk open en ontvangen wij u met een kopje koffie of thee.  
Daarna is er een viering die geleid wordt door ds. Erika Dibbets-van der Roest. Het thema is: “Met vallen en opstaan”. 
Het is het thema dat ook in de wekelijkse kerkdiensten gedurende de veertigdagentijd wordt belicht. Deze viering is 
van 11.30-12.15 uur en is ook te volgen via de kerkomroep. Na de pauze is er de paaslunch, gevolgd door muziek  
en samenzang. Wij sluiten af met koffie, thee en een drankje waarna de bijeenkomst om ongeveer 14.30 uur eindigt. 
De uitnodigingen met een aanmeldingsformulier kunt u binnenkort tegemoetzien, mogelijk inmiddels al ontvangen,  
niet alleen via de contactpersonen maar (voor de eerste keer) ook per e-mail. Het verzoek is uiterlijk 19 maart te 
reageren. Wilt u meer informatie? Marga en Ben Verbeek zullen u die geven. Telefonisch: 06 250 338 82 (Ben)  
of 06 423 109 26 (Marga) of e-mail: paasviering75plus@gmail.com. Wij zien uit naar uw komst. Met vriendelijke 
groeten, de voorbereidingscommissie 
 
Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus 
De komende vijf weken is er in Kerkcentrum De Regenboog (Nathaliegang 263) iedere maandagavond een moment 
van meditatie en gebed rond één van de kruiswoorden van Jezus. Het is intens om dit niet alleen maar samen te 
doen. Iedereen die, één keer of vaker, mee wil doen, is van harte welkom Data: maandagavond 26 feb, 
4 mrt, 11 mrt en 18 mrt. Tijd: 19.15 uur zaal open, meditatie 19.30-20.00 uur (Kom op tijd!).  
Info en leiding: Ds. Els van der Wolf, mail: evanderwolfkox@gmail.com, tel.06 3863 6292  Je hoeft je niet van tevoren 
aan te melden. 
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Mogelijkheden om nader kennis te maken met ds. Erika Dibbets-van der Roest 

• Maandag 26 februari in Noordhove van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. 
Er is geen thema. Zo kunnen er vanzelf mooie gesprekken ontstaan, ook met kerkleden onderling. Ook als je niet in 
Noordhove woont ben je welkom. Er kunnen nog wat mensen bij. Aanmelden kan bij Anja Boersma,e- mail 
anjaboersma1958@gmail.com of telefoon 079 3421709.  

• Vrijdag 1 maart wandelen met Erika. 
Erika omschrijft haar ervaring met wandelen als volgt: “Er kon heel persoonlijk met elkaar gesproken worden en bij de 
koffie naderhand ontstond een waardevol groepsgesprek. Tijdens deze gesprekken kunnen er ideeën ontstaan voor 
weer andere bijeenkomsten in de toekomst”. U/jij kan je aanmelden bij Marja Spaan via familiespaan0516@gmail.com 
of mobiel 06-44006600. 

• Kennismaken met ds. Erika én ondertussen gezellig met elkaar bijpraten ? Dat kan! Kom naar de 
‘Verhalentafel’ in de Ichthuskerk. Wij zorgen voor koffie of thee en wat lekkers. Dan komen de verhalen vanzelf! Je bent 
van harte welkom! Woensdagavond 6 maart van 20.00 tot 21.30 uur, vrijdagmiddag 8 maart van 14.00 tot 15.30 uur. 
Meld je aan bij Peter Balk  E peterbalk@hotmail.com     0644688670   

 
Schrijfcafé U2-ruimte 
In samenwerking met Jannie van Maldegem organiseert Open Ichthus opnieuw de 
activiteit schrijfcafé in de Ichthuskerk. Een erg leuke, verrassende en gezellige activiteit 
die plaatsvindt in de U2-ruimte zo tussen 20.00 en 21.30 uur. Donderdag 29 februari is 
de eerstvolgende gelegenheid. Vooraf aanmelden niet nodig. Voor inspiratie/informatie 
kijk op de website schrijfavonturen.nl. Vragen? Mail naar openichthus@pwzn.nl.  
 

 Inloop woensdagochtend Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en 
thee. Voor meer informatie: Thea Streef (06-20957228) of Jenny van den Berg (079-3512240). 
 

Informatie over vrijwilligers De webmaster krijgt een gezicht. Wil je zijn gezicht zien? Lees dan het interview van 
Marco Vonk in de kerk app onder groep informatie over vrijwilligers. 

Vooraankondiging vrijwilligersfeest Op zaterdag 29 juni wordt er een vrijwilligersfeest georganiseerd als blijk van 
waardering voor allen die zich vrijwilliger voelen. Hou alvast ruimte in de agenda deze dag vanaf 14 uur t/m 17 uur.  
Fijn als u/jij komt. De voorbereidingsgroep; Marga Verbeek, Hilbert en Geertje van Essen en Marja Spaan. 
 
Regenboogmuziek 6 maart 
Contrabas - virtuoos James Oesi en pianiste Djuwa Mroivili brengen een prachtig afwisselend programma 
met als titel “Spiritual Music”. Op het programma staat muziek van Dvořák, Brahms en Gershwin. Je hoort 
romantische en swingende muziek en werk van Afro-Amerikanen. Vaak werden de componisten door 
volksmuziek geïnspireerd. 
Reserveren: www.regenboogmuziek.nl  Entree €16,50, tot 25 jaar €5, Zoetermeerpas gratis. 

Nathaliegang 263. 

 
Voedselbank 
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. We ontvangen de liefde van God in brood en wijn. Hoe mooi is 
het als wij deze liefde doorgeven aan onze naasten. Het is juist daarom dat we bij deze dienst vragen om 
producten voor de Voedselbank.  
Wekelijks komt een groeiend aantal mensen naar o.a. de Ichthuskerk om een krat met vnl. 
levensmiddelen in ontvangst te nemen. Zij hebben onvoldoende geld om deze zelf te betalen.  
We vragen u dit keer om schoonmaakmiddelen, toiletpapier en vuilniszakken. 
Mocht u geen producten hebben meegenomen dan kunt ook een donatie doen in de derde collecte van 
deze zondag. Overigens staat er elke week een krat in de hal, onder de tafel met folders, waar u uw 
artikelen kunt doneren. Alvast hartelijk dank! 
 
Dienst volgende week 3 maart om 10.00 uur; derde zondag van de veertigdagentijd 
10.00 uur – Arianne Lodder 
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Het digitale Katern Gemeentenieuws van februari 
Hiervoor kunt u de link openen: https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php. 
 

 
Moment van stilte bij de Vredespaal in Zoetermeer (nabij Markt 1). Een samenkomst op de vrijdagavonden om 
20.00 uur, zonder enige vorm van protest maar met het warme schijnsel van kaarsen. We verzamelen bij de 
Vredespaal. Laten we gezamenlijk reflecteren in een sfeer van compassie en begrip. Organisatie: ILOZ, info@iloz. 

 

AGENDA 

Datum Onderwerp Plaats Tijd 

27 feb Overleg pastoresteam Ichthuskerk 14.00 uur 

29 feb. Sobere maaltijd Ichthuskerk 17.30 uur 
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