
 
Orde van dienst voor zondag 25 februari 2024 
 
pianospel  
 
Lied 213: 1, 4 Morgenglans der eeuwigheid  
 

Komen 

Welkom  
 
Lied 25: 2, 3 Heer, leer mij uw waarheid kennen (De nieuwe psalmberijming)  
(We gaan zo mogelijk staan.) 
 
HEER, leer mij uw waarheid kennen 
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
 
HEER, denk niet aan mijn verleden; 
straf mij niet, maar spreek mij vrij. 
Laat mij delen in uw vrede; 
ga barmhartig om met mij. 
HEER, U kent vanaf mijn jeugd 
al mijn zonden en gebreken – 
denk toch niet aan wat niet deugt, 
maar laat uw genade spreken. 
 
Groet   
V:        Onze Hulp is in de naam van de Heer 
A:        Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:        Die trouw is tot in eeuwigheid 
A:        En nooit loslaat wat zijn hand begon 
V:        Genade zij u en vrede in de naam van 

 God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.  
A:   Amen. 

 Gebed…………   
 Na de woorden: …door Jezus Christus onze Heer, 
 A:        Amen 

(daarna gaat iedereen weer zitten) 
 
Kyrie - gebed voor de nood van de wereld 
 
 



Gezongen responsie: 
 

 
Woord 

Met de kinderen 
gebed voor de opening van de Schrift 
samenspraak met ‘Petrus’ 
projectlied ‘Hij struikelt achter Jezus aan’ couplet 1, 2, 4 (melodie: daar juicht een toon)  
 

Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
Gods plan snapt Petrus nog niet goed, 
toch volgt hij Jezus op de voet. 

 
Hij zegt: Maar U bent toch Gods Zoon! 
U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Ik laat U niet alleen, ik zweer 
dat ik voor U zal vechten, Heer! 

 
Hij struikelt achter Jezus. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 
En Petrus leert: al zit ik fout, 
ik weet dat Jezus van mij houdt. 

 
De kinderen krijgen het licht van de paaskaars mee.  
 
Bijbellezing: Johannes 13: 1-17 uit NBV21 (door lector Liesbeth de Kam) 

Lied 998 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen (youtube) 

Verkondiging/overweging 

Instrumentaal 

Gedenken 
 

In memoriam Jan de Bruin 
Lied 416: 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Antwoord 
Voorbeden  
Dankgebed, intenties, stil gebed, Onze Vader  
(iedere intentie en het stil gebed worden besloten met) 
 
Voorganger: zo bidden wij u: 
Allen: 
 

 



 
 

Mededelingen en collectemoment 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 

MAALTIJD van de HEER 
 

lied 365: 1, 4, 5, 7 Wij dragen onze gaven 
(Ondertussen worden de gaven van brood en beker binnengedragen) 
 

V: De Heer zal bij u zijn 
A: De Heer zal u bewaren 
V: Richten wij onze gedachten op God 
A: Onze gedachten zijn bij de Heer 
V: Laten we God danken 
A: Wij danken Hem van harte 

 
Tafelgebed deel 1 (diaken) 
Lied: 405: 1 Heilig, heilig, heilig 
 
Tafelgebed deel 2 (voorganger) 
wordt besloten met het Onze Vader 
 
lied 344: Wij geloven één voor één  
(We gaan zo mogelijk staan.) 
 
Vredegroet 
 
Uitnodiging  
 
Uitdelen van de gaven 
 
Instellingswoorden 
 
Dankgebed 

Gaan 
 

Lied 653: 2, 5, 7 Gij zijt het brood van God gegeven (we gaan zo mogelijk staan) 

 

Zegen en gezongen ‘amen’  

 

 

 

Instrumentaal  

 


